sage & Tlgmiksem

de zwarte veerman

. DE BESTE SPEURTOCHT |

Bekijk aandachtig het kaartje voor de route. Je zoekt onderweg naar 10 foto’s en lost de
vragen op. Met de codeletters die je hieruit vindt, kom je te weten waar je de zwarte
veerman het laatst kon horen huilen.

Bij elke foto lees je 00K het bijhorende stuk van het verhaal of scan je de QR-code.
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/Start : Sint Bernardusabdij in Hemiksem \
Afstand : 3 km : e

Tijd : 1u. 45 min.

Met je rug naar het Gilliot & Roelants Tegelmuseum
stap je naar links (= richting wandelknooppunt 315).
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We schrijven 1794. Franse republikeinen veroverden onze streken, plunderden kerken en kloosters. De
geestelijken werden mishandeld en verjaagd. Gedwongen dienstplicht werd ingevoerd. De vrijheden
van het volk werden beperkt. Het is een angstige en onrustige tijd voor de Zuidelijke Nederlanden.

Op een stormachtige novemberavond kwam een ordeloze troep Franse soldaten door ons vreedzame
Hemixem gereden. Een boer, die onvoorzichtig in de deur was gaan staan, werd geboeid meegevoerd
en werd verplicht de weg te tonen naar de abdij van Sint- Bernardus.

Welk Cijfer is hier verdwenen ? elke |etter is dit in het alfabet ?

Zo bereikten de Fransen in het pikkedonker de hoge boogpoort van de abdij. Een aantal soldaten
bonsden woest met hun geweerkolven op de zware eiken poort. Enkele tellen later verscheen het hoofd
van broeder Isidoor, de portier.

Met barse stem gebood de officier de poorten te openen. Maar Isidoor wist wel beter ! In allerijl snelde
hij de gangen door. Hij wekte de paters en medebroeders : “ Vlucht, vlucht broeders! De Fransen zijn
daar!'“

Welk dier zit achter het rechthoekje verborgen. Neem daarvan de [aatste letter.

Nooit hadden de eeuwenoude muren zo’n koortsachtige haast beleefd. Want sinds 1246, het jaar
waarop de abdij hier werd gebouwd, was het altijd een plaats geweest van studie, rust en gebed.
Vergezeld van de grijze, eerbiedwaardige abt Hugo, snelden broeder Isidoor en de andere paters naar
de kerk.

Daar sleepten zij een enorme, ijzeren koffer uit de sacristie, waarin alle kostbaarheden werden
opgeborgen: gouden en zilveren kelken, kostbare gewaden, de prachtige monstrans met haar gouden
slingerstralen en schitterende edelstenen, ... Alle stukken van grote waarde verdwenen in de kist.

1s dit een overblijfsel vanh ... ? Neem de laatste etter Vanh die gemeente.

Kies uit : het zwembad van Bazel - de Graventoren van Rupelmonde - uitkijktoren van Linkeroever



9.

Samen tilden ze de zware kist op en via een geheime doorgang in de dikke ringmuur ontvluchtten ze de
abdij. Daar stonden ze bij de Vliet, waarop de 3 boten dobberden, waarmee de paters gewoonlijk op de
Schelde visten. Ondanks het woeste weer, scheepten de kloosterlingen in om zichzelf en hun schat in
veiligheid te brengen. Op de laatste schommelende boot werd de koffer geladen en stapten de abt en
zijn vertrouwelingen in.

Wat is de laatste letter Van het woord op deze plaat ?

De wind loeide, de regen kletterde naar beneden en het water in de Vliet kolkte onstuimig. Maar dat
was klein bier in vergelijking met wat hen te wachten stond op de Schelde. Het was springtij en de
noordwestenstorm joeg het water hoog op. Het was aardedonker. Heel snel werden de vaartuigen uit
elkaar gedreven. En dan plots, een rukwind... Een torenhoge golf deed de visserssloep verdwijnen in het
kolkende water. De twaalf roeiers, de portier en vader abt verdwenen in de diepte.

Welke familienaam Staat er achter J. ? Neem daarVvan de laatste |etter.

Aan de overkant hadden Jan de Bootsman en zijn knecht Arjaan alle moeite om de boten te verzekeren
en vast te sjorren tegen het watergeweld. Daar! Wat zag Jan daar? Was dat een hoofd dat hij boven het
water zag uitkomen?

Jan aarzelde niet en ging met gevaar voor eigen leven het water op. Met een bootshaak lukte het hem
om het drijvende lichaam, dat zich aan een plank had vastgeklampt, aan de kant te trekken. Bootsman
en knecht herkenden de vrome, grijze abt Hugo. Die was er slecht aan toe. Hij mompelde: De Fransen,
de schat, de koffer, de heilige vaten ... laat ze ... voor eeuwig ....op de bodem van de Schelde. Een lange
zucht ontsnapte, vader Hugo liet het hoofd zachtjes zakken en stierf.

Welke |etter komt er Voor de H ?

In het hoofd van Arjaan de knecht stormde het ook : al die rijkdom in de Schelde verloren ! Hij kon de
gedachte aan de schat maar niet uit zijn hoofd zetten. Hij moest en zou die koffer terugvinden. Een
aantal dagen later besloot hij stiekem, in het midden van de nacht, bij laag tij en volle maan op
onderzoek uit te gaan. Diezelfde nacht verscheen hem in een griezelige droom de dode abt. Dreigend
stak hij zijn vinger op en herhaalde steeds : “Wee, wee, de hebzuchtige ...”

In welke gemeente werd deze eplaat gemaakt ? Neem daarvan de Vierde |etter.

Plots slaakte hij een opgewonden gil | Hemel, wat was dat ? Op nog geen tien meter van het schuitje,
in het schijnsel van de lantaarn, zag hij een grote zwarte vlek. Was dat de kist niet ? Onmogelijk toch ?
Ze was te zwaar om boven te drijven. Met krachtige riemstoten bracht hij de sloep naast de zwarte
vlek. Ongelooflijk ! De schat! De rijkdom ! Met alle macht bond hij de koffer aan het achtersteven van
de boot vast en opgewonden trachtte hij om de koffer in zijn boot te halen.

Welke |etter Zie je hier tussende M en Q ?

Net toen hij de last meende binnen te hebben, plonsde de zware kist terug het water in. Bootje en
knecht, verstrikt in het touw, verdwenen mee de diepte in.

Holle stemmen stegen uit het zwarte water op en vervloekten de hebzuchtige:” Eeuwig zult gij met deze
schat zwerven op de wateren van de Schelde, als straf voor je hebzucht 1”

Wat is het probleem met de kat ? Neem daarvah de |aatste |etter.



En zo zwerft sinds die tijd, tot op de dag van vandaag, de Zwarte Veerman over de hele loop van de
Schelde. Gebonden aan de kist, drijvend op eb en vlioed. Nu nog horen schippers, vooral bij
stormweer, de akelige stem van de verdoemde Zwarte Veerman, boven het gebulder van het onweer
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it: “ Wee mij, de hebzuchtige. Verlos me van deze verwenste schat !

Laatst hebben schippers hem nog horen huilen te —

Maar het is tussen Hemiksem en Rupelmonde dat hij het meest gehoord wordt.

10. Welke letter Zie je hier Voor het Cijfer één Van de foto ?

gchrijf in onderstaande hokjes de codeletters.

1 2 3 ¢4 5 6 7 8 9 10

Maak met deze letters een Stad in Nederland.
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Scan de QR-code
en het verhaal wordt je voorgelezen.
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